Filosofisch café Steenwijkerland

Lezing door Margot Brouwer over: Sterrenstof zijn wij

'Mijn hele studie voelde ik mij gevangen tussen twee vuren'
HANS VAN VELZEN, namens de Opregte Steenwijker Courant.

STEENWUIK Voor de lezing in het Filosofisch Café Steenwijkerland
worden we verwezen naar de grote zaal van De Meenthe. De andere

zalen van het theater zijn gewoonweg te klein om 160 bezoekers een
plaats te geven.

Ongekend hoe de nog jonge natuur- en sterrenkundige Margot Brouwer zoveel belangstelling
weet te trekken. Haar lezing gaat over haar zoektocht naar het antwoord op de vraag of
wetenschap te verenigen is met geloof, of meer algemeen met zingeving. Ingewikkeld, maar
boeiend van begin tot einde. Margot groeide op in een gezin waar haar moeder gelovig was en
haar vader vooral wetenschapper.

Al voor haar zevende stelde ze haar ouders vragen als: "Wat doe ik hier?", "Heeft mijn leven
zin?" en "Wat gebeurt er met me als ik sterf?" In haar studententijd had het wetenschappelijk
perspectief van haar vader de overhand. Haar medestudenten vonden dat God door de
wetenschap overbodig was geworden. "Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van een ziel en
geen hoop op een hiernamaals", zo was de wijdverbreide overtuiging.

Nietigheid
Tijdens de lezing liet ze een filmpje zien over de nietigheid van ons en onze aarde. Het eerste
beeld komt uit Venetié, waar mensen spelen met hoepels van een meter doorsnee; dan volgen,
vanuit de ruimte gezien, cirkels die steeds tienmaal groter worden. Na zeven keer omvat de
cirkel de hele aarde, na veertien keer ons zonnestelsel en na drieéntwintig keer de Melkweg.
Van onze aarde is dan allang niets meer te zien tussen miljarden sterren. Bij de zesentwintigste
keer stopt het. Dan is het eindpunt bereikt van het voor ons waarneembare universum.
Natuurkundig is dat eenvoudig te verklaren. Het licht van de oerknal (13,8 miljard jaar
geleden) heeft ons nog niet volledig bereikt en is dus niet waar te nemen, een van de
dwingende eisen van natuurwetenschappelijkheid. Het wordt nog onvoorstelbaarder; niet
uitgesloten is dat er buiten die buitenste cirkel nog meer universums bestaan. Margot citeert de
Zweedse kosmoloog Max Tegmark die stelt dat er veel andere bewoonde planeten zijn,
"waaronder oneindig veel planeten met iemand erop die hetzelfde uiterlijk, dezelfde naam en
dezelfde herinneringen heeft als jij". Dit alles deed het Godsbeeld uit haar jeugd danig
wankelen.
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Zeven delen, zeven existentiéle vragen
1. Waar ben ik?
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Goed of slecht, alles is volmaakt
7. Waar ga ik heen als ik sterf?
Het is altijd hier en nu

Zingeving

"Mijn hele studie voelde ik me gevangen tussen twee vuren: geloof en wetenschap. De
antwoorden die ik heb gekregen vanuit het christendom komen niet overeen met de
natuurwetenschap, en de natuurwetenschap geeft geen antwoord op de existentiéle vragen die
me aan het hart gaan. Hoe kan mijn natuurwetenschappelijke kennis zich ooit verhouden tot
mijn diepgevoelde behoefte aan zingeving?" Ze studeerde af, promoveerde en maakte carriére
op de universiteit, maar het loste haar dilemma niet op. Dankzij een boek van dominee Jan Knol
kwam zij in aanraking met het werk van de 17e-eeuwse filosoof Baruch Spinoza. In zijn
beroemde boek Ethica overbrugde hij de kloof tussen wetenschap en Godsgeloof. Kernachtig
schreef hij: "Al wat is, is in God en niets is zonder God bestaanbaar noch denkbaar". Voor
Spinoza zijn God en de natuur twee namen voor dezelfde werkelijkheid, waarvan ook de mens
onderdeel is. Dit inzicht gaf Brouwer de mogelijkheid om antwoorden te formuleren op al haar
existentiéle levensvragen waarmee ze zo lang worstelde. Zij verliet de universiteit, trok zich
terug op haar zolderkamer en en zette zich aan het schrijven. Het resultaat is een
indrukwekkend boek van 528 pagina's. Zij beschrijft daarin haar zoektocht naar antwoorden op
zeven existentiéle vragen (zie foto).

Het voert te ver in dit artikel om in te gaan op haar zeer toegankelijk geformuleerde
antwoorden op die kernvragen. Ze getuigen van diep wetenschappelijk inzicht en een scherp
afgestelde antenne voor de naar zingeving zoekende mens, zo ervoeren de aanwezigen. Voor
geinteresseerden is het zeker de moeite waard haar boek Sterrenstof zijn wij te lezen, al was het
maar om erachter te komen wat 'goed' en 'kwaad' te maken hebben met onze drang naar
overleven.



